
Woord van welkom – door de ouderling 

Aansteken van de kaarsen 
Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5 (Nu daagt het in het oosten) 

Stilte 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer, 

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 

A: AMEN 
  

Lied: Psalm of Gezang 27: 1 (Mijn licht, mijn heil is Hij…) 
  
Wet en hoofdsom (Ex. 20: 1 – 17 en Markus 12: 28 – 31) 

Lied: Psalm of Gezang 119: 31 (Uw woord is een en al gerechtigheid.) 
  

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed rondom de Schriften 
Kindermoment 

  
Schriftlezing: Psalm 130 

Lied / Psalm 130: 3 en 4 (Ik heb mijn hoop gevestigd) 
Schriftlezing: Jesaja 21: 1 - 12 
Lied / Psalm 89: 7 (Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt) 

Verkondiging 
Orgelspel 

Lied /  445: 1 en 2 (De nacht is haast ten einde,) 
  
Onder het naspel komen de kinderen terug 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Mededelingen – door de diaken 

Collecte – voor diaconie en kerk 
Ondertussen orgelspel 
  

UITEENGAAN 
Slotlied Lied 442: 1 en 2 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen) 

Heenzending en zegen 
Gezongen amen 
Orgelspel 

Collecte bij de uitgang 
  
 


